
26e Zondag door het jaar 
 
29 september 2024 
 
1e lezing Num. 11, 25 – 29 
2e lezing Jak. 5, 1 – 6 
Evangelie Mc. 9, 38 – 43, 45. 47 – 48 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Wat heeft die man, Mozes, een ruim en wereldwijd hart; ik zou willen dat heel het volk van de 
Heer profeteerde en dat de Heer Zijn Geest op hen legde. Een wens dat iederéén zou delen in 
Gods gaven. Dat niemand verstoken zou zijn van die ervaring van die realiteit in zijn leven; 
God is mijn Vader. En wat Mozes formuleert als een wens, als een hartsverlangen; ik zou 
willen dat heel het volk van de Heer profeteerde en dat de Heer Zijn Geest op hen legde, is in 
het nieuwe bestel van Jezus Christus in vervulling gegaan. Op Pinkstermorgen zegt Petrus: 
Die profetie gaat nu in vervulling – zoals Hosea gezegd heeft: Ik zal Mijn Geest op u leggen, 
uw zonen en dochters zullen profeteren, allemaal, niemand zal uitgezonderd zijn van de Geest 
die Ik zal uitstorten, en die Hij heeft uitgestort over deze wereld. En Jezus zelf zegt: allen 
zullen door God onderricht worden. En Paulus herhaalt het: u bent allen door God onderricht 
om van elkaar te houden als broeders en zusters 
. 
God kijkt naar iedere mens met een onuitputtelijke, onvoorwaardelijke liefde. Wij staan 
allemaal op Zijn lijst, niemand is van Zijn lijst uitgezonderd, niemand valt erbuiten. Geen 
mensenkind of God ziet zijn gelaat met de grootste barmhartigheid, de grootste zorg, het 
grootste verlangen om deze mens, wie hij ook is, waar hij ook is, om deze mens bij zich te 
hebben.  
 
In het boek der Openbaring lezen wij zo vaak over de hemel en dan staat er steeds, steeds 
weer: uit alle volken, rassen en talen heeft Hij ze bij Zich verzameld. En Jezus zegt toch ook 
uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten en uit het westen, ze zullen allemaal naar Mij 
toekomen. En Jezus doorbreekt de grenzen door een Syrofenicische vrouw te helpen en haar 
dochter te genezen. Hij geneest de zoon van een Romeinse honderdman, Hij laat zich niet 
door grenzen, horizonten beperken want Zijn hart is zo ruim als de wereld, zo ruim als het 
universum. 
  
Allen staan wij op Zijn lijst en niemand staat bovenaan en niemand staat halverwege en 
niemand staat onderaan, wij staan allemaal gelijk op Zijn lijst. Hij kijkt naar iedere mens met 
even grote vreugde. Voor God bestaat geen groot en klein, want Hij heeft alles gemaakt – 
zegt het boek der Wijsheid. Allen zijn wij Hem even dierbaar. En dat is de reden ook waarom 
wij voor elkaar moeten zorgen. De reden waarom wij allen, ieder voor allen, met de 
soortgelijke zorg voor elkaar moeten zorgen. Dat we niemand aanstoot geven, dat wij 
niemand verwerpen, dat wij ook niemand op ons lijstje de laatste plaats geven. Dat ieder die 
onze zorg heeft hier en nu bovenaan staat, wie hij ook is. 
 
En zo zelfs dat Jezus zegt: als uw hand u aanleiding tot zonde geeft –dus dat wil zeggen: als 
uw hand u verhindert om naar uw naaste uit te gaan, dan moet u uw hand afhakken. Als uw 
ogen verhindert om met liefde naar een ander te kijken dan moet u uw oog uit rukken. Als uw 
voet u verhindert om werkelijk stappen van vergeving en verzoening te doen, dan moet u uw 



voet maar afhakken, want u moet er zijn voor hem, voor haar; helemaal. En dat is 
waardevoller dan welke lichamelijke gaafheid dan ook.  
 
Dierbare broeders en zusters, de Blijde Boodschap die Jezus ons brengt, is niet een 
boodschap: U moet voortaan dit of dat doen en dit of dat niet doen; dit of dat denken en dit of 
dat niet denken. Ten laatste is Zijn boodschap: God is uw, jouw, Vader en jullie zijn broeders 
en zusters. En God heeft ons in Jezus zelf het voorbeeld gegeven, dat niet lichamelijke 
gaafheid het belangrijkste is. Dat niet welvaart en welstand en bezit de laatste waarheid is. De 
laatste waarheid is Zichzelf geven. Jezus heeft Zijn lichaam helemaal gegeven, niet een 
lichaamsdeel maar Zichzelf. Wij zijn Zijn lichaam aan wie Hij ons geeft, aan wie Hij Zichzelf 
geeft en die Hij uitnodigt om ook zichzelf te geven. Hij geeft het ons hier en nu in de Heilige 
Eucharistie: Zijn voor ons gegeven leven. Amen. 
 


